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Activiteit Lezing Shinkichi Tajiri, wereldburger en Baarlonaar 
Wanneer  Woensdag 30 april 2025   

Tijd   19:30 - 21:30 uur; let op gewijzigde aanvangstijd  

Door  Hilde Schiphouwer  

Locatie  Openlucht Museum de Locht, Broekhuizerdijk 16D, 5962 NM Melderslo    

 
 
 
 
Horst, 18 maart 2025 
 
Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst en andere geïnteresseerden  
  
Shinkichi Tajiri, wereldburger en Baarlonaar 
Shinkichi Tajiri (1923-2009) was beeldhouwer van Japans-Amerikaanse origine en woonde een groot 
deel van zijn leven in Baarlo op kasteel Scheres. Hoe verzeilde deze nakomeling van een zoon van 
een Chinese keizer via Japan, Verenigde Staten, Parijs en Amsterdam in het Limburgse Baarlo? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tajiri’s ouders waren beide afkomstig uit een oud samoerai-geslacht en emigreerden begin 20ste 
eeuw naar de Verengde Staten. In 1923 werd hun vijfde kind, Shinkichi George Tajiri geboren in Los 
Angeles. Op zijn 18e verjaardag werd Pearl Harbor aangevallen door de Japanners. Het veranderde 
het leven van het gezin Tajiri op een gewelddadige wijze. Shinkichi Tajiri nam dienst in een eenheid 
van het Amerikaanse leger dat uitsluitend uit Amerikanen met Japanse afkomst bestond. Na de 
oorlog vertrok hij teleurgesteld door de anti-Japanse houding van de Amerikanen naar Parijs. Na het 
huwelijk met een Nederlandse, kunstenares Ferdi Jansen kwam hij via Amsterdam terecht in Baarlo. 
Het dorp dat hij zijn thuis ging noemen. Hij overleed in 2009, thuis in Huize Scheres 
 
Wat is de invloed geweest van zijn ervaringen als Amerikaan met Japanse wortels voor en tijdens de 
tweede wereldoorlog, zijn emigratie naar Parijs en Amsterdam op zijn leven en werk in Baarlo? Dat is 
de vraag in deze lezing.  
 
De spreker. 
Hilde Schiphouwer is historica-journalist en secretaris van Stichting Kunst en Cultuur Baarlo/Comité 
Tajiri 100 jaar. In herinnering aan Tajiri organiseerde deze stichting een jubileumjaar, in overleg met 
de familie Tajiri 
 

 
 
Welkom 
U bent van harte welkom bij deze lezing. De toegang is gratis voor leden van het LGOG. Zoals 
gebruikelijk is de lezing ook toegankelijk voor niet-leden. Zij betalen een bijdrage van vijf euro. 
De aanvangstijd voor onze lezingen is anders dan u gewend bent. Voortaan beginnen de lezingen 
van de Kring Ter Horst om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur.  
 
Met genoegen zullen wij u begroeten. 
 
Namens het bestuur van de LGOG Kring Ter Horst,  
Henk Janssen, voorzitter en Ineke Eickmans, (oud) secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


